DE ISLAM IN HET LICHT VAN DE BIJBEL. 

"De begeerten van mijn hart en mijn gebed om hun behoud gaan tot God uit". #Ro 10:1 

Zo sprak iemand, wiens leven gewijd was aan de Goddelijke opdracht: "Ga uit... en predik het Evangelie aan allen; en zij, voor wier leven en redding hij bad, waren niet zijn vrienden, maar vreemden, soms zelfs zijn vijanden. Het was de Apostel Paulus, die onvoorstelbaar lange reizen maakte om de mensen te bereiken met de geweldige boodschap van vergeving, en hen te vertellen van verlossing en redding; van Gods (enige) weg, door Jezus Christus. Hierbij worden we herinnerd aan een ander gebed, vele honderden jaren daarvoor, een ge​bed van Abraham, de trouwe vriend van God. Dat gebed was niet voor Isaak, de zoon van Sara, zijn vrouw, de zoon die God hem beloofd had, maar voor Ismaël, de zoon van Hagar, de Egyptische slavin, en Abraham. Groot was de zegening die God beloofd had aan Isaak en zijn nakomelingen, door wie zowel de kennis van God als het aanbod van redding tot de wereld zou komen. Abraham geloofde God en vertrouwde op het onvoorwaardelijke verbond èn de beloften voor Isaak. Maar Abraham hield ook van zijn oudste zoon Ismaël (betekent: God hoort). En zo bad Abraham voor Ismaël en sprak tot God: "Och, mocht Ismaël voor Uw aangezicht leven!" God hoorde dit verzoek en zei tegen Abraham "Wat Ismaël betreft, Ik heb u verhoord; zie, Ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar doen zijn en uitermate talrijk maken; twaalf vorsten zal hij verwekken, en Ik zal hem tot een groot volk stellen. Maar Mijn verbond zal Ik oprichten met Isaak". #Ge 17:18-21 Aldus gaf God Zijn zegen aan de beide zonen van Abraham en hun nakomelingen, hoewel de tegenstelling tussen die beiden tot op heden nog herkenbaar is. We weten, wie de nakomelingen van Isaak zijn: Jakob en zijn twaalf zonen en de "kinderen Israëls" die uit hen geboren zijn. Eén van hen was Jezus Christus, de Redder der wereld. Maar wie zijn dan de nakomelingen van Ismaël? Zij zijn de Arabieren, die trots Ismaël hun vader noemen; door hem beschouwen zij zich als kinderen van Abraham. Velen van hen, evenals vele kinderen van Isaak, geloofden in Jezus Christus en werden ware kin​de​ren van Abraham. #Ro 4:11,16,17 De meeste kinderen van Ismaël echter stellen het ver​trou​wen voor hun redding niet op Jezus Christus, die hiertoe als tweede Adam aangesteld was, om te herstellen wat de eerste Adam verloren deed gaan. De grote meerderheid van de Arabieren van vandaag zijn geen Christenen, maar Moslims. Zij volgen Mohammed, de pro​feet van Arabië, van het zaad van Ismaël; en de zegen van redding die God aan de wereld beloofd heeft door Jezus Christus, is niet hun deel. Niet alleen zijn miljoenen Arabieren ge​lovigen in Mohammed, Allah en de Koran, hun "Bijbel", maar honderden miljoenen van niet-Arabische afkomst in Turkije Iran, Pakistan, India, Indonesië, Afrika en vele andere landen behoren tot het Islamitische geloof. Zij geloven, dat het Ismaël en niet Isaak was die Abra​ham zou offeren op God’s bevel, waarbij God "Zelf voorzag" in een offer in diens plaats. God heeft, in antwoord op Abrahams gebed, de nakomelingen van Ismaël rijkelijk gezegend en heeft hen heden ten dage tot bewakers gesteld over de rijkdom aan olie, die Hij in de aarde deed ontstaan. Zou hun vader Abraham er niet op vertrouwen, dat zijn gebed geheel vervuld zou worden en dat zij zouden "leven voor Gods aangezicht", hetgeen betekent: gezegend worden met het eeuwige leven door Jezus Christus? Want God gaf Zijn Zoon, Zijn liefde, tot redding van "de gehele wereld", met inbegrip van de 600 miljoen Moslims, die nu op aarde leven. Paulus herinnert ons eraan, dat God niet wil "dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen". #2Pe 3:9 En wat dat betekent, weten we allemaal: Jezus Christus als enige Middelaar tussen God en de mensen te aanvaarden, opdat zij (opnieuw) kinderen — en zonen van God zouden worden. God heeft in het leven van sommigen een bijzondere last gelegd voor deze nakomelingen van Ismaël, zodat zij in oprechtheid kunnen zeggen: "Ik bid, dat de Moslims tot bekering komen". Gebed en arbeid worden ingezet tot bekering en redding van de volgelingen van Mohammed. Ging Paulus uit, de wereld rond — om het Evan​gelie te brengen aan hen die daarvan nog verstoken waren, nu is het in ons land zo, dat velen van hen naar ons toe zijn gekomen. Ons land, dat met andere landen het voorrecht heeft, uitzonderlijk door God gezegend te zijn als het gaat om Zijn grote Plan tot Redding der mensheid. Wij vinden hierin een mogelijkheid—ja, zijn erdoor verplicht—om anderen, die in de Christelijke levenssfeer binnenkomen, hiervan deelgenoot te maken. Goede wil is hiertoe echter niet voldoende. Naast de liefde van Christus die ons dringt, is wijsheid en leiding van de Heilige Geest, en kennis van de Islam een voorwaarde. De Islam is een van de grootste religies die ontstonden lang na het Christendom. Het is de enige religie die zegt als de enige ware religie de plaats van het Christendom te hebben ingenomen. Velen van de Moslims die in ons land wonen zijn onbekend met de Blijde Boodschap, want zij zijn meer dan enig ander volk verwaarloosd door zending en missie. Deze brochure is geschreven in de hoop en de verwachting, dat ook de Islamiet moge weten dat: "God Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat niemand verloren ga". Hoewel er enig onderscheid is in benadering van de Moslim in het land van oorsprong of in een Westers land, waar hij toch een minder sterke band en druk ervaart, blijft de z.g. Clan-gedachte bestaan en dient men de Moslim met veel takt en wijsheid te benaderen en zich door de Heer geleid te weten, indien men onder hen wil werken. Daartoe is enige kennis van hun belevingssfeer en achtergrond noodzakelijk. 

HOE DE ISLAM BEGON. 

Het is gewenst, dat de Christenen die de gelegenheid hebben het Goede Nieuws van Jezus Christus door te geven aan hun Moslimvrienden en bekenden, zowel als degenen die op een voor de Moslim zinvolle manier in woord en daad Jezus aan hen bekend willen maken en voor hen willen bidden, duidelijk verstaan wie hun leider en leraar Mohammed was en wat hij leerde. 

Hoewel er vele boeken over de geschiedenis en de leer van de Islam zijn geschreven, zijn de gegevens over Mohammed zelf historisch weinig accuraat en berusten die veelal op over​levering. Toch is het van belang, de achtergrond van Mohammed te leren kennen, want juist daarin vindt men de oorzaak van het gedrag van de Moslim, over de gehele wereld. De stad Mekka, waar Mohammed (= geprezene) omstreeks het jaar 570 werd geboren, lag op de karavaanweg tussen Yemen in het Zuiden en Syrië in het Noorden. Het was een belangrijk handelscentrum en tevens een "heilige" stad met een bouwsel, bekend als de Ka’aba (= kubus). Deze zou nog van oudsher door Abraham en Ismaël gebouwd zijn. Allah betekent "de God" en de Arabieren erkenden deze als de Grote God. Of zij dit leerden van de Joden, of dat ze deze kennis erfden (van hun voorvader Abraham) is niet duidelijk. Hoewel de Ara​bieren Allah erkenden als belangrijk beschouwden zij Hem niet als de enige God, noch acht​ten zij het van bijzonder belang hem te aanbidden. Zij aanbaden meerdere goden en ten tijde van Mohammed’s jeugd was de Ka’aba vol met afbeeldingen van andere goden en godin​nen. In de muur was een zwarte steen bevestigd, een meteoriet waaraan grote betekenis werd gehecht. Hoewel de Arabieren niet bepaald religieus waren, hechtten zij op traditionele gronden grote waarde aan de Ka’aba met zijn zwarte steen, die zij, als zij Mekka aandeden, eerbiedig kusten. Waren er geen mensen in Arabië die hen konden vertellen van de Ene, ware God? Jawel, er woonden Joden, succesvolle handelaars, waarvan de Arabieren als heidenen wisten, dat zij geen afgoden aanbaden, maar "Allah", de onzichtbare God. Er woon​den ook Christenen in Arabië, zowel in het Noorden als in het Zuiden, met hun bis​schop​pen en priesters, die geschriften bezaten in de Syrische taal. Maar het schijnt dat zij door gebrek aan liefde, zuiverheid van leven en geestelijke zwakheid niet in staat waren de goddelijke boodschap in Arabië door te geven. Mohammed’s familie behoorde tot een sterke stam, genaamd de Quraish, die verantwoordelijk was voor de Ka’aba. Hij trouwde op 25-jarige leeftijd met een rijke 40-jarige weduwe, Khadijeh, iets dat hem rijkdom en invloed ver​schafte in de stad Mekka. Uit wat we van Mohammed weten is het zeker, dat hij kennis droeg van het bestaan van de Joodse en de Christelijke godsdienst. Het ziet er echter naar uit, dat hij nooit een serieuze poging deed om te weten te komen wat de Schriften te zeggen hadden. En zij die dit wel wisten, waren òf niet in staat òf niet gewillig om hem de juiste infor​matie te geven. Als gevolg daarvan heeft Mohammed tot het eind van zijn leven nooit ge​leerd, wat het ware Evangelie inhield... Op dit kritieke punt faalde hij de hulp te zoeken bij hen, die in staat waren hem Christus, de weg tot de Vader, te tonen. Men verhaalt, dat Mohammed en andere zoekers naar God, zo nu en dan een grot bezochten, drie mijl van Mekka, en daar mediteerden. Op een nacht in het jaar 610, toen Mohammed 40 jaar oud was, verscheen hem de engel Gabriël, zo vertelt men, die hem aansprak. Aanvankelijk ver​keerde hij in twijfel. Hij had gehoord van de Joden, dat Allah profeten had gezonden naar het volk Israël, maar nooit was er een gezonden naar de Arabieren. Zijn vrouw moedigde hem aan om dit fenomeen te aanvaarden als een opdracht om profeet te worden. Zijn openbaar optreden begon in 613. Nadien kreeg hij vaak visioenen en hoorde hij stemmen. De bood​schap​pen die hij kreeg, kwamen altijd in het Arabisch en zijn vrienden schreven de woorden op. De Moslims zelf geloven, dat Mohammed analfabeet was. Na zijn dood werden deze boodschappen samengevoegd tot "de Koran". (Het Arabisch Qu’ran betekent: reciteren). Mohammed was ervan overtuigd, dat de woorden die tot hem kwamen, geen woorden van hemzelf, maar woorden van God waren en dat hij slechts de "verhaler" was. Aldus geloven de Moslims, dat de Koran niet Mohammed’s boek, maar God’s Boek is. 

DE BOODSCHAP VAN MOHAMMED. 

Het hart van de boodschap die Mohammed zegt ontvangen te hebben was, dat er geen God is dan Allah, de ware en enige God, die de hemel en de aarde en alles daarop schiep. De mens is Gods slaaf en het is zijn eerste taak zich aan God te onderwerpen en Hem te ge​hoor​zamen. God’s goedheid en genade worden gezien in zijn voorziening in de behoeften van alle mensen en men moet daar dankbaar voor zijn. Een grote en verschrikkelijke dag komt als de aarde geschud zal worden en God al de doden tot leven brengt en hen zal oor​delen. Hij zal degenen die Hem aanbidden en goede daden verrichten, belonen met het genoegen van een sensueel paradijs. En hen die kwaad doen, en het slechtste is wel "de Ene God" met andere te associëren, te veroordelen tot het vuur van de hel.

Vanwaar kreeg Mohammed zijn boodschap? Moslims houden vol, dat het een openbaring van God was. Wij mogen echter aannemen, dat de waarheid omtrent de Ene God in zijn ge​dachten had post gevat door zijn contact met de Joden. Ook zou de mogelijke verwachting van een opstanding en een uiteindelijk oordeel, een leer tegenstrijdig aan de materialistische opvattingen der Arabieren, tot Mohammed gekomen zijn door de prediking van Christelijke zendelingen. Hoe dan ook, Mohammed proclameerde dit met grote nadruk aan de bewoners van Mekka, en poogde hen te bekeren tot het geloof in één God. Dit werd hem aanvankelijk niet in dank afgenomen en slechts de bescherming van invloedrijke familieleden bewaarde hem voor onheil. Vooral toen hij de goden van de Ka’aba begon aan te vallen. Zeggend, dat die geen goden waren, kregen hij en zijn 100-tal volgelingen het erg moeilijk. In de jaren die volgden, werkte hij aan de vorming van een gemeenschap die niet door de banden van het bloed, maar door geloof in Allah en zijn profeet gevormd werd. Hun basis-geloof, dat later tot hun belijdenis werd, was: "Er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn profeet". Zij die zich in geloof onderwierpen aan "Allah en zijn profeet" werden bekend als "Moslims"; in het Arabisch: "Hij die zich onderwerpt". Van dezelfde Arabische stam komt het woord "Islam" (Aslam), dat "onderwerping" betekent. Dit werd de naam, waaronder de beweging bekend werd. Van het begin af was de Islam een religieus-politieke beweging, die het gehele leven in regering en wet wilde beheersen, en waarin Mohammed onder God de heerser was, zowel religieus als werelds. Zijn positie leek op die van Moses in de theocratie van het oude Israël. Mohammed en zijn woord werden omgeven met een goddelijk aureool, waarvan zijn nako​me​lingen en opvolgers mede de dragers werden. Een en ander zien we duidelijk gedemon​streerd in de gebeurtenissen in Iran, na het verdrijven van de Sjah, waaraan nu ook vooral de "Moejahiddin" in Afghanistan een voorbeeld nemen. 

De Hegira of migratie naar Medina. 

Te Mekka in zijn vooruitgang belemmerd, besloot Mohammed naar Yathrib te gaan, een stad 260 km ten Noorden van Mekka, die bekend werd als Medina (de stad van de profeet). Hier had hij een betere entree dan in Mekka en maakte hij met de 12 man waarmee hij vertrokken was, vele volgelingen. Deze migratie had plaats in de zomer van 622 en vanuit deze gebeur​tenis dateren de Moslims hun geschiedenis en jaartelling. Nog heden ten dage worden docu​menten, brieven en kranten gedateerd van dat jaar (de Hijra). Op de vraag of hij kon bewij​zen dat God hem gezonden had, antwoordde hij, dat zijn bewijsstuk de Koran was, waarvan in het Arabisch de verzen "tekens" genoemd worden. Immers, niemand was in staat iets dergelijks voort te brengen! Mohammed beschouwde de geschriften van de Joden en de Christenen als waar, maar beweerde dat de volgelingen ervan ze verkeerd verklaarden en hun religie misvormd hadden. Hij hield vol, dat God hèm gezonden had om de mensen te brengen tot de ware religie van Abraham, zoals hij die interpreteerde. Hij imiteerde de Joden in hun verering van Jeruzalem en deed zijn volgelingen aanvankelijk bidden in de richting van die stad. Hij claimde nooit voor zichzelf, goddelijk te zijn en was zich bewust, zonde-vergeving van node te hebben. Hij was ongetwijfeld een groot man. In de controverse tussen de Joden en de Christenen in zijn omgeving miste hij de aansluiting bij Jezus-Messias. Had hij die wèl gevonden, dan zou de geschiedenis anders verlopen zijn. De meeste Joden wei​gerden hem te aanvaarden als hun leider, op grond van het feit dat hij hun Messias niet kon zijn, want die moest komen uit het huis van David. Hij op zijn beurt beschuldigde hen van onjuiste verklaringen van hun heilige boeken; hij brak geheel met de Joden. Wèl heeft hij eerst nog gedacht aan de aanvaarding van de Grote Verzoendag maar in plaats daarvan stelde hij de Ramadan in — de Vastenmaand. Ook stelde hij in, het offerfeest ter herdenking van Abrahams offeren van het lam in plaats van zijn zoon, waarbij Mohammed Ismaël de plaats van Isaak deed innemen. Van nu aan leerde hij zijn volgelingen zich te richten naar Mekka, in plaats van naar Jerusalem. Deze verandering van aanbiddingsrichting was een daad van grote betekenis, want het hield in, het loslaten van de JoodsChristelijke traditie en het begin van een nieuwe richting, die was gerelateerd aan, maar in vele opzichten in conflict met, de Bijbel. De Islam was nu gevestigd als een onafhankelijk religieus-politiek systeem. In de jaren die volgden werd menigmaal het zwaard gebruikt om karavanen te overvallen en Arabieren te bestrijden. De Joden en Christenen werden Mohammed’s vijanden en werden vervolgd en later geheel geëlimineerd in Medina en omgeving. Hij veroverde in 628 met een groot leger Mekka, waar men hem steeds geweigerd had te eren als de grote leider van een nieuwe godsdienst. Hij slaagde erin, zijn doel te bereiken. Toen werd vastgesteld, dat de Is​lam de religie der waarheid was, verheven boven elke andere religie (Sura 48:27-28). Van nu aan werden Judaïsme en Christendom verdrongen door de Islam. In het bijzonder de Joden, die in het Midden Oosten bleven wonen, werden vervolgd en vernederd. De stad Mekka werd zonder slag of stoot ingenomen en Mohammed nam de Ka’aba in bezit en liet de af​gods​beelden vernietigen. Mekka werd nu het centrum van de Islam, met Mohammed als zijn opperste leider. Hij stierf 8 juni 632 te Medina, kort na zijn laatste pelgrimstocht naar Mekka. Men zegt, dat op de plaats waar hij stierf, een graf werd gegraven en dat er later een mos​kee overheen werd gebouwd. Hoewel Mekka dus de heilige plaats werd, die eenmaal door elke waarachtige Moslim bezocht moest worden, konden de Moslims, hoe dan ook, Jeru​za​lem niet uit hun gedachten bannen. Bij het voortschrijden van de Islam-invloed over het Mid​den- en Verre Oosten, soms door geweld en overmacht, soms te vuur en te zwaard, is men gekomen tot het geloof, dat Mohammed vanaf een uitstekende rotspunt op het tempelplein te Jerusalem ten hemel is gevaren. 

Na de dood van zijn oom en beschermer Aboe Talib, had Mohammed een droom of een visioen (vermeld in Sura 17), waarin hij eerst naar Jerusalem en vervolgens naar de hemel verplaatst werd, waar God hem als de kroon en het doel der schepping, en de patriarchen en de engelen hem als profeet erkend zouden hebben. Dit hebben de Moslims als realiteit aan​vaard en ter herdenking daarvan rond die rotspunt. die tevens de plaats wordt geacht te zijn waar Abraham Isaak (volgens de Moslims Ismael) ten offer bood, de Rotskoepel gebouwd waarvan het goudkleurige dak het beeld van Jerusalem overheerst. Deze plaats is heilig voor de Moslim en aanvankelijk hadden alleen geloofsgenoten toegang tot het gebouw. De mos​kee op het Tempelplein is de befaamde Omar-Moskee. Bij de verovering van de rest van Je​ruzalem, kregen ook anderen toegang tot het plein. Na Mohammed’s dood brak er een heili​ge oorlog los, ondanks de strijd om zijn opvolging, die gaande was. De Islam veroverde Syrië en Egypte en de Byzantijnse rijken, trok naar N-Afrikaanse gebieden die tevoren Chris​telijk waren en bezette Spanje. Pas in 732 werden zij westwaarts tot staan gebracht door Charles Mantel in de slag om Tours in Frankrijk. Zij keerden zich Oostwaarts en veroverden toen alle landen tot aan de Indus. De Islam schreed voort, vredevol of door het zwaard, tot zij geves​tigd was zowel in Azië als in Afrika. Nu noemt 1/7 van de wereldbevolking zich Moslim. Samenvattend zou men kunnen zeggen, dat Mohammed zowel goed, als kwaad beschreven kan worden. Zeker is, dat hij een man was met grote capaciteiten, die een groot succes be​reikte temidden van bijna onoverkomelijke moeilijkheden. Wordt het leven van deze man echter gemeten naar de maatstaf van Jezus Christus, dan schiet hij tekort. Het ziet ernaar uit, dat hij zijn zending begon als een oprecht verkondiger van de waarheid zoals hij die zag. Maar ergens in zijn leven miste hij de weg, die tot God leidt en nam hij een verkeerde weg, die hem steeds verder van de waarheid af bracht. In zijn tijd heerste er een grote verwarring op religieus gebied. In zijn omgeving vierde veelgodendom hoogtij, in het bijzonder in stand gehouden door de doortrekkende karavanen. Zijn leer bevat veel elementen van die verschil​lende gedachten, zodat dit misschien de verklaring is voor het feit, waarom de Islam zo snel baan brak. Velen herkenden er iets in van hun eigen religie, hoewel de Islam de nadruk leg​de op Monotheïsme. Onbekend met Gods waarheid in Christus, ging hij een weg van politie​ke en persoonlijke voorkeur op het gebied van morele en ethische principes, die zelfs velen van de Arabieren als onjuist beschouwden. De taal van de Islam werd overwegend Arabisch. En in zijn bewering, dat de Islam de plaats van het Christendom had ingenomen en hij als de gezalfde profeet Christus verving, verwierp hij God’s heilig doel: de redding der wereld door Jezus Christus, de basis van het Evangelie. De boodschap van een ware profeet van God moet in overeenstemming zijn met de boodschappen van de profeten, die hem zijn voorge​gaan. Aangezien de boodschap van Mohammed in vele belangrijke aspecten tegengesteld is aan het Woord van God, zoals geopenbaard door vele profeten en apostelen - in het bijzon​der als het gaat om de waarheid omtrent Jezus Christus - is het van Christelijk standpunt uit niet mogelijk, Mohammed te beschouwen als een profeet van God. Eerder is hij één derge​nen van wie wordt gezegd in, #Mt 24:24-28 dat zij "velen zouden verleiden". Het is voor de redding van Mohammed’s volgelingen, die alleen in Jezus Christus besloten ligt, dat we moeten bidden en werken.

Voor de Christen is het niet mogelijk de waarheid van het evan​ge​lie aan de Moslim te bren​gen, tenzij hij ook bekend is met de leer en de plichten van de Islam. Evenals het Christen​dom kent de Islam verschillende sekten en scholen, maar allen stemmen samen in de belij​denis, die hen tot Moslims doet zijn: "Er is geen God dan Allah (de God) en Mohammed is zijn profeet". Mohammed concentreerde het Arabische veelgodendom (de goden van de Ka’aba) op die ene God. En dat werd de basis van de Islam: dat God is Eén, en dat het toe​voegen van nevengoden de grootste zonde was, die men kon bedrijven. Voor de Islam is Allah de schepper en onderhouder van alle dingen. Hij bewaart het universum door zijn macht en er kan niets geschieden zonder zijn wil. De naam van God (Allah) wordt overvloe​dig gebruikt, ook in het dagelijks leven en met een keten van 99 stenen telt men zijn 99 na​men af— zoals de R.K. de Rozenkrans gebruiken—zijnde: de Ene, de Ware, het Licht, de Eeuwige... Als de liefde voor God in de harten van de Moslims even groot was als het aantal keren dat zijn naam op hun lippen is, zouden zij een godvrezend volk zijn. Maar is het gelo​ven in het bestaan van God werkelijk genoeg?. #Jas 2:19 Opvallend is, dat zowel in de Ko​ran als in hun leer de Moslims steeds weer een gedeeltelijke waarheid wordt voorgehouden. De Moslim gelooft, dat God in Zijn genade vele profeten heeft gezonden aan alle naties der wereld om de dwalende mens te leiden tot de juiste weg en Zijn Woord aan hen bekend te maken. Hoewel sommige sekten vele honderden profeten kennen, noemt de Koran er 28, waarvan de meesten ook in de Bijbel worden genoemd. Men zegt, dat de grootste profeten zijn: Adam, Noach, Abraham, Mozes, Jezus en, als laatste, Mohammed. 

De laatste en grootste aller profeten is Mohammed, de "Zegel der Profeten" (Sura 33:40). Er zal geen andere profeet meer komen tot de Dag der Opstanding. De Koran heeft alle andere voorgaande openbaringen van Gods wil vervangen en de door Mohammed geselecteerde voor altijd vastgelegd. De mens is niet gebonden tot het houden van de wetten en voorschrif​ten. Dit laatste is een opmerkelijk verschijnsel. De Koran is alomvattend. Aangezien geloofd wordt, dat de Koran van de hemel gekomen is in de originele Arabische vorm, wordt deze taal als een essentiële eis ervoor beschouwd. Pas de laatste tijd zijn er enkele andere talen op het Moslim-toneel verschenen. Een van de voornaamste thema’s in de vroege prediking van Mohammed was de opstanding uit de doden. Ware gelovige Moslims zullen verwelkomd worden in het ideale paradijs, maar de overigen zullen voor eeuwig in het vuur geworpen wor​den. Martelaren voor de Islam hebben onmiddellijk toegang tot het paradijs, de andere gelovigen moeten wachten tot de dag van de opstanding. Tussen dood en opstanding zijn zij in diepe slaap. Tot dan weet men niet, of men naar de hel of naar het paradijs gaat. 

RELIGIEUZE VERPLICHTINGEN VAN DE MOSLIM. 

Er zijn 5 taken (pilaren van het geloof) die verricht worden uit dankbaarheid tot God, maar die ook bepalend zijn voor een gunstige balans in de dag des oordeels. Deze zijn: gebed, vas​ten, geven van aalmoezen, pelgrimage naar Mekka en de heilige oorlog. Zij alle worden in het Arabisch beschreven als Ibadat (aanbidding), afgeleid van abd (slaaf). Dit zijn de han​delingen en diensten van de slaaf t.o.v. zijn eigenaar, waarin de verhouding van de Moslim tot God wordt weergegeven. 

Gebed. 

Elke volwassen gelovige is verplicht dit ritueel 5 maal per dag uit te voeren. In de moslim​landen worden de gelovigen hiertoe opgeroepen vanaf de minaretten. Soms wordt gebeden in de Moskee, maar meestal gebeurt dat op de plaats, waar men zich bevindt. De bidder richt zich naar de Ka’aba in Mekka en reciteert frasen in het Arabisch. Hij zegt eerst: "Allah Akbar" (God is de grootste), dan reciteert hij de Fatiheh van de Koran en andere Koranverzen. Hij buigt, knielt en raakt met zijn voorhoofd tweemaal de grond. Dit completeert één rak’ah (bui​ging). Gedurende de vijf gebeden per dag moeten 17 rak’ahs worden uitgevoerd. Dit gebed zou voor God aanvaardbaar zijn als het maar volgens de regels wordt uitgevoerd, zelfs al ver​staat de Moslim de Arabische woorden die uitgesproken worden, niet. Ongetwijfeld is deze vorm van bidden voor sommige Moslims een geestelijke oefening, maar voor velen is het een automatische handeling zonder morele of geestelijke waarde. Sommige Moslims bidden kennelijk in een verlangen naar God. Maar zij kennen gewoonlijk geen ervaring van nauwe gemeenschap met God in gebed, zoals Christenen die (kunnen) hebben met hun hemelse Vader door Jezus Christus. 

Het vasten. 

Mohammed beval dat de 9de maand van het jaar, Ramadan genoemd, beschouwd moet worden als een tijd van vasten. Aangezien de Moslim-kalender niet loopt volgens de zon, maar volgens de maan, heeft een maand 28 of 29 dagen en begint de Ramadan elk jaar ongeveer 10 dagen eerder dan de vorige. Het vasten begint bij nieuwe maan en eindigt bij de volgende nieuwe maan. Vanaf het eerste licht van de morgen tot ongeveer een half uur na zonsondergang is het voor volwassenen verboden te eten, drinken of roken. Ramadan is de moeilijkste tijd van het jaar voor de bekeerden van de Islam, want de druk van familie​leden en buren, alsmede het waarnemen van het vasten-ritueel maken het voor hen erg moeilijk. In het Moslim-leven is het niet gemakkelijk, de vastentijd stipt te houden, en veel Moslims nemen het niet zo nauw. 

Polygamie is de Islamiet toegestaan. Mohammed, met zijn 12 vrouwen, ging hierin voor maar de Koran beperkt het aantal vrouwen tot 4 (Sura 4:31). Niet overal wordt dit nagevolgd. Overeenkomstig de moslim-wet behoort het recht van scheiding alleen aan de man; elke reden ertoe is aanvaardbaar. Het Christendom daarentegen heeft de houding van vrouwen zowel als van mannen gunstig beïnvloed, maar u ziet, dat de verplichtingen en praktijken van de Moslim voornamelijk uiterlijk zijn. Men kan deze volgen en toch ongelovig zijn. Het was Jezus en niet Mohammed, die zei: "Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien". Dit is een geestelijke zaak en vormt de uitgangsbasis van het geloofsleven van de Christen. 

DE VERSCHILLEN TUSSEN ISLAM EN CHRISTENDOM. 

Een gesprek tussen de Christen en de Moslim toont spoedig aan, dat de punten die hen ver​deeld houden zeker zo groot zijn als de punten, die ze gemeen hebben. Het is even unfair te​genover de Moslim als déloyaal ten opzichte van de Christen, de verschillen tussen Chris​ten​dom en Islam te verbergen en het wanbegrip over het hoofd te zien ter wille van een goe​de relatie. Het voornaamste verschil tussen beiden is hun benadering van de Bijbel en de wezenlijke inhoud van haar boodschap. De Moslim is niet alleen fanatiek, hij is ook intole​rant. De Christen kan, als hij geleid wordt door de Heilige Geest, het opbrengen te luisteren en het goede te onderkennen. Hij kan dan ook het benodigde geduld opbrengen. Als hij uit​gaat van "de liefde van Christus, die hem dringt", zal hij de tijd nemen om niet alleen te spre​ken over wat hem beweegt, maar om dit ook in de praktijk te laten zien. De beste relatie kan slechts gevestigd worden op grond van begrip en waarheid. Hiertoe zullen we een paar van de belangrijkste punten waarin de Moslim en de Christen radicaal verschillen, onder de loep nemen. Het basisverschil tussen beide is de waardering en het erkennen van de Bijbel als Gods Woord, en hun houding ten opzichte ervan. De Christenen geloven dat de Bijbel, zoals we die hebben, het Woord van God is, goddelijk geïnspireerd en betrouwenswaardig. De Moslim zegt van de Bijbel, dat deze de Koran bevestigt. De Koran, zo zeggen zij, is het woord van God. God spreekt erin, in elk vers en wel tot Mohammed, door de engel Gabriël. "Maar in de Bijbel zijn de meeste sprekers en schrijvers, zoals de evangelisten, mensen en niet God. Dit boek is niet als de Koran, het lijkt veel op andere boeken", is hun argument. "Bovendien is dit boek in tegenstelling tot de Koran op vele plaatsen vals. Er staat, dat Noach en David en andere heilige profeten ernstige zonden pleegden, en dat is vals. Ook dat Jezus de Zoon van God is en stierf aan het kruis is in tegenstelling tot de Koran. Dit boek is dus een vervalsing en ik kan het niet aanvaarden. De Koran bevestigt dit boek niet". Toen de Joden tegen Mohammed zeiden, dat hij niet voorzegd was in hun boeken, verweet hij hen, dat zij hun schriften verkeerd interpreteerden. Deze misleiding deed hij in de Koran op​ne​men en de Moslims citeren dit bij een discussie. Vanzelfsprekend zijn de leerstellingen van de Christenheid gebaseerd op de Bijbel. Als een Christen twijfelt omtrent de authen​ti​ci​teit en autoriteit van de Bijbel, doet hij er wèl aan deze twijfel op te lossen, voor hij met een Moslim praat over zijn geloof. Als hij de waarheid van de Bijbel in twijfel trekt, heeft hij geen grond om op te staan. Zijn uitgangsbasis behoort te zijn: "Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem". #1Jo 4:9 

HET WEZEN EN KARAKTER VAN GOD. 

Sommige Christenen zeggen wel eens: "Beiden, de Moslim en de Christen, geloven in de​zelf​de God en het is niet juist te proberen, hen tot ons geloof te bekeren".

Wie en wat is God? Is Hij zowel liefdevol als wijs, heeft Hij belangstelling voor de zondige mens, heeft Hij iets gedaan om de mens te redden? Hierin blijkt het grootste verschil tussen de Moslim en de Christen te bestaan. Overeenkomstig de Koran is God almachtig en doet Hij wat Hij wil. Doch Hij is ook genadig en vergevend. Maar Zijn liefde heeft geen plaats in de Koran en er is niets in het Moslim-onderwijs dat vergeleken kan worden met het Goede Nieuws, vervat in, #Joh 3:16 dat: God een Redder gegeven heeft voor zondaren. Alles wat Hij volgens hen ge​daan heeft is: profeten zenden om de mensen te waarschuwen en ze wat boeken geven om hen op de rechte weg te leiden. De orthodoxe Moslim kan niet zeggen: "God is liefde". De Moslim kent de wonderbare waarheid, dat God hem liefheeft, niet, hoewel hij zondaar is; hij weet ook niet, dat Hij alles deed, opdat hij behouden zou worden van zon​de en een eeuwige dood. Dit alles, door Zijn enige Zoon te geven als offer voor de zonden der wereld. Voor de Moslim is zo’n daad onmogelijk voor God. Zo wordt ook de Christelijke leer, dat God Zich drievoudig geopenbaard heeft, misverstaan en verworpen door de Moslim. Hij meent dat de Christenen drie goden aanbidden, n.l. God, Jezus en diens moeder, Maria. Dit blijkt te zijn, wat Mohammed begreep van het Christelijk geloof met betrekking tot de Drie-eenheid (Sura 5:16) en men vraagt zich verbaasd af: Hoe kan dat, drie in één. Christenen aanvaarden, dat allen die in God geloven, Hem ook "Vader" kunnen noemen. Maar de Moslims kunnen God geen Vader noemen. God kan geen vader zijn — God is anders. Als God dus "anders" is, dan kan Hij ook niet gekend worden. Evenals indertijd de mensen in Athene, aanbidden de Moslims een onbekende God. De geboden van God zijn in de Koran kenbaar gemaakt maar God Zelf wordt daarin niet geopenbaard. Mohammed zelf heeft ook nooit geclaimd, dat hij een openbaring van God was. Alleen Jezus Christus, het vleesgeworden Woord van God, was naar waarheid gemachtigd om te zeggen: "Wie Mij ge​zien heeft, heeft de Vader gezien — Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij". #Joh 14:9,10 Men kan God de Vader slechts leren kennen door Jezus Christus. Hij is de enige weg tot God. Daarin is het Christendom uniek en allesomvattend; wij hebben een God, Die hoort en antwoordt. Een andere vraag is: Hebben de Moslims een ware kennis van God? Is Allah de​zelfde God als Die wij aanbidden? Vele antwoorden zijn er op deze vraag al gegeven. We kunnen zeggen dat, als zij hun schepper aanbidden, zij zeker de ware God aanbidden. Maar terwijl zij veel van God weten, is er veel méér dat zij niet weten, en er zijn ook veel van hun opvattingen onjuist. Het is, alsof zij door de mist naar een gebouw kijken. Ze weten dat het er is, maar pas als zij dichterbij zouden komen, zouden zij zien wat het is, hoe het gebouwd is en dat er niet één, maar drie verdiepingen zijn. Zo is het met de Moslim als hij naar God ziet in het onvolkomen licht van de Koran en van zijn eigen inzicht. Hij ziet wel God’s macht en Zijn wil, maar niet God’s Plan en God’s liefde. Hij ziet iets van God’s drievuldigheid, maar hij ziet niet de eenheid ervan. Die ware kennis van God is slechts mogelijk als men God ziet in Zijn Zoon, Jezus Christus. 

DE RELATIE VAN JEZUS TOT GOD. 

Christenen geloven in de Drievuldigheid in eenheid, omdat zij, evenals de eerste discipelen, geloven dat Jezus èn enige Zoon van God is èn één met de Vader, maar ook dat God door de Heilige Geest in de harten der mensen woont. In het Bijbelse denkpatroon is er voor Maria geen plaats in die Drievuldigheid. Maar als de Christenen spreken van Jezus als de "Zoon van God", zal de Moslim met afschuw antwoorden: "Je gelooft toch niet werkelijk, dat God een vrouw en een zoon had? Uitgaande van het "Zoonschap", ziet de Moslim deze slechts in fysieke zin en miskent en verwerpt hij hiermee de erenaam, die de Christen als "Christus-belijder" draagt. Zelfs als verklaard wordt, dat Jezus’ Zoonschap geestelijk is en niet fysiek, en dat Hij van eeuwigheid reeds de Zoon van God was, blijft de Moslim niet-overtuigd. Vanzelfsprekend: als Jezus God’s Zoon niet is, dan volgt hieruit dat God geen Vader is. Verder moeten we opmerken dat alleen zij, die geloven dat Jezus werkelijk de Zoon van God is, rechtmatig God als "Vader" kunnen aanspreken. Hoewel de Moslims ge​lo​ven dat Jezus de zoon van Maria is en dus geen zoon van God kan zijn, geloven velen van hen dat Jezus een goede en liefhebbende profeet is. Maar kennen doen ze zijn liefde niet en zij weigeren te geloven, dat Hij zondaren zo liefhad, dat Hij vrijwillig voor hen stierf aan het kruis. Als Jezus niet waarlijk één zou zijn met God en niet stierf, is er geen afdoende offer voor de zonden der wereld. Derhalve hebben de Moslims geen zekerheid van vergeving of van een eeuwig leven met God. Voor hen heeft de dood nooit zijn prikkel verloren, of het graf zijn overwinning. Sommigen gaan zelfs zo ver, dat Jezus uit de hemel terug zal keren om Jo​den en Christenen te straffen, omdat zij geweigerd hebben Mohammed, God’s laatste pro​feet te accepteren. Hoezeer verschilt de Moslim-opvatting van Jezus Christus van die, welke door God geopenbaard is in de Bijbel. Het onderscheid tussen de Jezus van de Moslim en die van de Bijbel is te groot, dan dat men hier zonder meer aan voorbij kan gaan. 

De Moslim gelooft, dat Mozes gesproken heeft van Jezus, dus moet Jezus de komst van Mohammed aangekondigd hebben, hetgeen de Koran dan ook vermeldt. Men zegt ook wel, dat met de door Jezus beloofde Trooster, Mohammed bedoeld wordt. Er is een grote kloof tussen de Jezus van het Moslim-geloof en de Jezus van de Bijbel. "Wie zegt gij, dat IK ben", vroeg Jezus. "U bent een van de grote profeten zegt de Moslim. Neen, "Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God", zegt Petrus en met hem allen aan wie door God de waarheid geopenbaard is. De Moslim gelooft, dat hij van nature goed is, maar zwak en onwetend. Hij behoeft derhalve geen Redder, maar leraren en leiders, die Gods bevelen aan hem door​geven en hem waarschuwen voor, en bedreigen met de verschrikkelijke straf die op onge​hoorzaamheid volgt. De Christen gelooft echter, dat de mens geschapen is naar het beeld van God, niet als slaaf, maar tot een kind, een zoon van God. Een ander belangrijk verschil tussen de Islam en het Christendom is het antwoord op de vraag: "Wat moet ik doen om be​houden te worden?" De Christen antwoordt, zoals Paulus dat deed in de gevangenis te Philip​pi: "Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden". #Ac 16:31 Redding is Gods vrije gift voor hen, die hun vertrouwen stellen op Christus en kan niet ver​wor​ven worden door goede daden. "Door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God". #Eph 2:8 Het antwoord van de Moslim is: "Geloof in God en zijn profeet Mohammed, en doe wat God verlangt, en als God dat wil, zal Hij u aan​vaarden". De zondaar wordt niet verwezen naar Christus. Het is een ander evangelie. De Islam heeft geen redder. Mohammed wordt nooit een redder genoemd. Men zegt, dat hij Gods wetten aan de mens heeft gebracht en door het houden van die wetten moet Gods verlangen bevredigd en Zijn goedkeuring verworven worden. Hieruit volgt een verhouding tot God als van een Meester, die zijn slaven beveelt. De Koran spreekt van een weegschaal, waarop de daden van het individu gewogen worden; de goede en de slechte. Als de goede daden zwaarder wegen, zal de gelovige naar het paradijs gaan, in de Koran beschreven als een plaats van sensueel genot. Als de kwade zwaarder zijn, wordt hij in het vuur van de hel geworpen. Dit is een groot verschil met wat er gezegd wordt van het ingaan in Gods heilige stad. Ons wordt gezegd: "En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek des Levens van het Lam". #Re 21:27 Zo is de Moslim in leven en dood niet zeker van zijn uiteindelijke redding. Hij kan slechts hopen op de genade van God, hopen dat de engelen of de profeet voor hem tussen​beide zullen komen in de laatste dag, om hem te redden van de hel. Daarom verlangt de Christen zijn Moslim-vriend dezelfde zekerheid te geven als die hij heeft, gebaseerd niet op zijn hopen, maar op de beloften van God, dat zonden worden vergeven door Jezus’ sterven en dat hij nu eeuwig leven heeft door Jezus Christus’ opstanding en dat "niets hem zal kun​nen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here". 

NOG ANDERE VERSCHILLEN. 

Er zijn nog veel meer verschillen in de beide godsdiensten. Eén ervan is, dat bekeerden van de Islam tot het Christendom in niet-Arabisch sprekende landen in aanbidding en gebed in hun eigen taal, tot God mogen spreken, terwijl zij als Moslim verplicht waren te bidden in het Arabisch, ook als men de taal niet of niet geheel verstond. Ook, dat in de Islam de harmonie in huis teniet wordt gedaan door het twisten van de meerdere vrouwen. De ware liefde van een waarlijk Christelijk huis wordt zelden gevonden, waar polygamie gebruikelijk is. Tenslotte moet men zich realiseren dat de Islam de mens poogt terug te brengen onder de wet; waar Jezus de gelovigen juist van bevrijdde. Christus bevrijdde ons van de vloek der wet, schrijft Paulus aan de Galaten. Of het nu God’s wet in de Bijbel of dat het de minder perfecte wetten in de Koran zijn, niemand kan hopen door het houden van de wet aanvaardbaar te zijn voor God, want niemand (behalve Jezus) kon ooit volkomen de wet houden. Noch de Mozaïsche, noch de Islamitische wetten. #Ga 3:10,13 Jezus bevrijdde hen, die hun vertrouwen op Hem stelden. Hij deed hen kinderen van God zijn en gaf hun de Heilige Geest om hen heilig te maken. Daarna bracht de Islam, komend 600 na Christus, hen die zich eraan onderwierpen, opnieuw onder de ban der wet, want het is een wettisch systeem. Doe dit en doe dat is het parool. Zij moeten God’s gunst en vergeving verdienen door goede werken, gebeden, vas​ten, pelgrimstochten en strijd. Het is een voorrecht en de taak van allen die Jezus liefhebben, met het Goede Nieuws de slaven van de wet te bevrijden en te zeggen: "Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen". #Ga 5:1 De Islam en het Christendom vormen twee gescheiden wegen. Op het eerste gezicht schijnen ze wat gemeen te hebben, beide leiden in dezelfde richting, maar nader onderzoek maakt duidelijk, dat naarmate zij verder komen er een grotere barriè​re tussen beide ontstaat, die de reizigers in twee verschillende richtingen leidt. De een leidt tot het leven en de andere tot de dood. Want alleen Christus is de weg tot het eeuwige leven en tot God de Vader. Men zal wel veel water bij de wijn moeten doen om dit te verdoezelen. 

Waarom is de bekeringskans voor de Moslim zo gering? 

1. We moeten er rekening mee houden, dat zij een hoogontwikkelde en veelverbreide religie hebben.

2. Zij kennen de Koran, die verondersteld wordt het woord van God te zijn. Veel ervan is juist en goed en in sommige gevallen gemakkelijker te begrijpen en te geloven dan het mysterie van de Goddelijke Drieeenheid en de God-en-Zoon-natuur van Jezus.

3. De plichten van de Islam, hoewel soms niet gemakkelijk, zijn uit te voeren binnen de ruimte van de menselijke mogelijkheden.

4. Het is mogelijk de leer en de wetten van de Islam min of meer na te leven. Die van Jezus zijn moeilijk voor hen.

5. Denkend volgens het principe: lest best, is hem geleerd, dat de Islam beter is dan het Christendom, omdat dit 600 jaar ouder is. Mohammed is de laatste en derhalve de beste pro​feet.

6. Elke leer die niet in overeenstemming is met de Koran, wordt geacht vals te zijn.

7. De Islam is een politiek-religieus systeem.

8. De Moslim behoort tot een gemeenschap, waarin hij functioneert als lid. Zich hiervan los te maken is als het losscheuren van een lichaamsdeel en lijkt haast op zelfmoord. Zeker is, dat een bekeerde Islamiet een zwaar kruis moet dragen als hij Jezus gaat volgen. Er zijn er wel​licht veel, die naar God zoeken en verlangen Christen te worden, maar voor wie het onmoge​lijk is de prijs te betalen. Een andere reden, waarom sommige Moslims niet tot bekering ko​men is wel, omdat zij weinig geloofsbeleven zien bij de Christenen. Verdeeldheid, afgunst, hoogmoed is wat zij vaak waarnemen Verder moet er, vóór men uitgaat om een Moslim van de Heer te vertellen, ook een plaats, een gemeenschap zijn waar hij opgevangen kan wor​den. Het kost maanden, soms jaren van liefdevolle persoonlijke begeleiding, liefde, belang​stelling èn Bijbelse dienstbaarheid, vóór hij zich zodanig één met de Heer weet, dat hij zelf​standig als Christen kan staan. Hij moet in de gemeenschap worden opgenomen, zich be​schermd weten en zich er thuis voelen. Als dit niet het geval is, dan zal hij in de meeste ge​vallen beide religies verliezen en zich van God en geloof afwenden.

IETS, OM GOED BIJ NA TE DENKEN! 

Tot voor kort leek het erop, dat de Islam een sluimerende religie was. Maar het bleek een slapende reus te zijn, die nu bezig is te ontwaken en zich op te richten. De bekeringsdrang van de Moslims is groter dan ooit tevoren, en vanuit de Islamitische landen vloeien met dat doel grote sommen gelds (oliedollars) de wereld in. De gebeurtenissen in Iran hebben de Moslims over de gehele wereld aangemoedigd, stelling te nemen tegenover het Christen​dom. Verder blijkt, dat men zich heeft voorgenomen in alle grote steden ter wereld moskeeën te bouwen, van waaruit activiteiten ontwikkeld kunnen worden. Zij matigen zich daarbij rech​ten aan, die in door de Islam beheerste landen voor Christenen ondenkbaar zijn. Moslim naties worden sterker en onafhankelijker. En zoals gezegd, is de Islam een religieus-politiek systeem, omdat zij de wereldlijke macht aan de religieuze invloed gekoppeld hebben. Zij ne​men met niets minder genoegen dan met een totale Moslim-overheersing in alle delen van de samenleving. In hun hart zijn zij bereid de derde factor in hun systeem, de heilige oorlog, te voeren, in ieder geval een fanatisme ten toon te spreiden, waarin voor de liefde en ver​draagzaamheid die het Christendom kenmerkt, geen plaats is. Vanuit die stelling is er voor zending e.d. in hun invloedssfeer weinig hoop te verwachten. We zijn in onze tijd getuige van een renaissance van de Islam. Het sterkst is momenteel de beweging in Pakistan en Af​ghanistan, waar fanatieke leiders van die landen "Islamitische samenlevingen of repu​blieken" willen stichten. Het in hun ogen behaalde succes geeft hiertoe ook voeding aan andere lan​den, waar de Islam een meerderheidsgodsdienst vormt. Vele van die landen zijn inmiddels gesloten als zendingsgebied, hoewel de Moslim in Christenlanden zijn uitzonderingspositie opeist. Overal waar de boodschap van Mohammed als zaad in de vruchtbare aarde viel en tot ontwikkeling kwam, keren de gelovigen terug naar de bron van alle wijsheid: de heilige Ko​ran, die vrijheid van godsdienst zonder meer uitsluit. De Islam kent geen scheiding tussen kerk en staat. Evenals de Tibetanen, gelooft een deel van hen, vooral de Sjiitische tak, dat de grote geestelijke leider (voor hen de ware Imam) al eeuwen voortleeft en telkens herboren wordt, herkend in een bepaalde leider, die het dan ook voor het zeggen heeft. De ayatollah Ruhollah Khomeini is hier een voorbeeld van. Wat dit betekent, zien we in de terugkeer naar de straffen uit de Koran en de verzameling Moslim-recht die sjiriah heet. Stokslagen voor al​co​holgebruik, een moordenaar verliest zijn hoofd en een dief zijn hand. De Koran geeft (even​als de Christelijke geschriften) richtlijnen (maar gedetailleerder en strenger en concre​ter dan de Bijbel) voor de simpele, primitieve, agrarische samenlevingen in de 7de eeuw. In de Christelijke samenleving worden de voorschriften gehanteerd als beginselen. In de Islam moeten ze zoveel mogelijk letterlijk worden nageleefd. Dit betekent in een (min of meer) geïndustrialiseerde, verstedelijkte samenleving, waar men iets van het Westerse komfort heeft geproefd, in ieder geval het terugzetten van de klok. De samenleving, met inbegrip van bestuur en rechtspraak, wordt onderworpen aan die beginselen. Saoedi-Arabië geeft een an​der model. Daar kan men, dank zij het vloeibare goud, de heerlijkheden van de geïndustri​ali​seerde wereld kant en klaar kopen, want zij produceren deze niet zelf. Hoewel men enerzijds de 7de eeuwse leeftrant bleef volgen en (schijnbaar) aan de Koran trouw bleef, verwisselt men van het ene moment op het andere de Westerse kleding voor de burnous, evenals het verblijf in de Moskee voor een bezoek aan een Westerse speelzaal of warenhuis, waar men met Amerikaanse dollars smijt. Hoewel de Koran het maken van winst en het nemen van ren​te verbiedt, berekent men wel de hoogst mogelijke prijs voor de olie en worden in het Wes​ten beleggingsmaatschappijen opgericht, wel of niet gecamoufleerd. De wedergeboorte keert zich in eerste instantie tegen al het industriële modernisme, zowel van west als van oost. In beginsel moet het antigodsdienstige Marxistisch -Leninistische communisme natuur​lijk niets van de herboren Islam weten. Maar waar het politieke bloed niet kan gaan, kruipt het wel. Khomeini omarmt de vriend van Moskou, PLO’s Yasir Arafat. Syrië en Lybië zijn vrienden van Moskou, ondanks hun godsdienstige dweperij. Rusland bewapent Islamitische rebellen. Kortom, de herboren Islam kan vele kanten uit. Liefhebbers van mensenrechten hebben niet veel kans. Het fanatisme van de Islam heeft weinig ontzag voor de rechten, of de levens van mensen. We zien dus, dat de wedergeboorte van de Islam de ideale, simpele samenleving uit Mohammed’s tijd hoopt te herstellen. Anderzijds komen velen in contact met de vrijheid, met komfort en mogelijkheden van de Westerse samenleving. Dit leidt tot een tweeslachtigheid, waarvan het einde nog niet te zien is.

Egypte is een ander voorbeeld. Langzamerhand gaat Egypte open voor de Westerse wereld. De geestelijke nood is enorm en de Christenen vormen een minderheid. Een verslaggever maakte kennis met een actievoorbereiding in Iran, waar men sprak van "na de Zaterdag komt de Zondag". Dit betekent niet minder dan: "Als we met de Joden afgerekend hebben (die de Zaterdag vieren), komen de Christenen aan de beurt". En ze menen dit, vergist u zich niet. We moeten ons er verder van bewust zijn, dat Europa overstroomd wordt met Islamie​ten en dat zij met hun religie de wereld willen beheersen. Iran geeft ons een voorbeeld van wat de fanatieke Moslim-orthodoxie teweeg kan brengen. Men zegt wel, dat het Mohamme​danisme een grotere bedreiging geworden is dan het communisme. Aangemoedigd door het succes in Noord-Afrika en Iran, richten zij nu hun aandacht op Europa. De Islam heeft vaste voet gekregen in Europa en is reeds tot de tweede godsdienst geworden. Het is de mening van Islam-kenners, dat als de kerk van Jezus Christus zich niet in beweging zet, de Islam zich ook in ons land geweldig zal ontwikkelen en dat zij hun invloed kenbaar zullen doen zijn, vooral in de komende vijf jaar. De Islam is opnieuw een zendingsorganisatie geworden. De Moslim-Universiteit in Caïro zendt jaarlijks een 2000-tal zendelingen de wereld in. Geld speelt geen rol in hun activiteiten. De verblindheid van vele kerkelijke leiders is rondweg verbijsterend. Men presteert het om collectes te houden voor de bouw van Moskeeën; er worden zelfs kerken aan de Moslims overgedragen (o.a. de mooie Nieuwe Zijdskapel te Amsterdam). En dat, terwijl men toch moet weten, dat de Islam zich uitermate vijandig opstelt ten opzichte van het Christendom. 

Uit naam van de Islam worden in Iran maatregelen afgekondigd waar we in het Westen vreemd van opkijken. In de Islam-wereld gelden andere normen dan bij ons. Hun, denk​wereld is heel anders; een, waarin voor onze Heer Jezus Christus van de Schriften, noch voor de Heilige Geest, de Trooster die van de Vader gezonden geen plaats is. Op deze grond is de gepropageerde dialoog zelfbedrog. Wie iets van de Islam-wereld wil begrijpen, moet beginnen met het Westers denkpatroon los te laten. In het Westen geldt het verwezen​lijken van persoonlijke waarden als het hoogste goed, en vormt vrijheid van denken en han​delen een voorwaarde van menselijk recht. In de Islam-wereld wordt het "Ik" ondergeschikt gemaakt aan collectieve gevoelens en waarden. Het is van belang, dat men leeft volgens het beeld, dat de anderen van je hebben. Dit beeld doorbreken, door bijv. uit de gemeenschap te treden, is een van de ergste dingen, die je kunt doen. De mannen en vrouwen hebben aparte regels, waaraan streng de hand wordt gehouden, althans in de Moslim beheerste kringen. De interpretatie van de Koran regelt het leven en welzijn van zijn belijders, in tegenstelling tot het Nieuwe Testament, dat de geestelijke zijde van het leven tot maatstaf stelt. De Koran stelt wel ideaalbeelden, maar er wordt rekening mee gehouden dat dit ideaal voor de mens niet haalbaar is en voor een persoonlijke interpretatie ruimte laat. Allah toont hier begrip voor en is vergevingsgezind en barmhartig. De gebeurtenissen in Iran zijn niet alle gebaseerd op de voorschriften van de Koran, maar vinden hun basis in de vrije interpretatie van de Koran èn in een zich fanatiek afzetten tegen de invloeden van het Westen, die overigens beperkt zijn gebleven tot het leven in de grote steden. Ook de positie van de vrouw verschilt van land tot land. In sommige landen hebben de vrouwen, hoewel ze in het algemeen "thuis" blijven, een vrij invloedrijke positie, vooral op huiselijk gebied; in andere landen is die positie juist zeer ondergeschikt op elk gebied van leven en werken. 

HET KARAKTER VAN DE ISLAM. 

Nog iets over het karakter van de Islam en haar belijders. Islam betekent dus vanuit het stamwoord Aslam: Jezelf overgeven. Iemand, die zichzelf aan Allah heeft overgegeven, is een Moslim. 

Het feit dat de ene God, Allah, zo ver weg is, leidt ertoe, dat men een soort angst heeft voor God. Dit heeft tot gevolg; fatalisme, een bekend verschijnsel bij de Moslim. Hij zal weifelen om medicijnen te gebruiken, want bij gaat ervan uit, dat ziekte, evenals trouwens alle ge​beurtenissen - ook die hij zelf veroorzaakt - van Allah komen. Zij, die meer Westers gericht zijn, zo ook de gastarbeiders bijvoorbeeld, denken hier wat gemakkelijker over. Velen heb​ben geprobeerd een compromis te sluiten (om zo de Moslim beter te kunnen bereiken), door te beweren dat we vrijwel dezelfde godsdienst belijden en dat wij één God hebben, de God van Abraham, Isaak en Jacob. Dit is maar ten dele waar, zoals we weten. Zij verklaren hun Koran tot de laatste openbaring van God en hiermee ontketent zich een geweldige ijver en fanatisme. Hun tegenstand tegen het evangelie openbaart zich in tegenstand tegen de aan​vaarding van Jezus als de Zoon van God. Waar hun invloed zich doet gelden, worden ogen​blikkelijk de zendelingen weggezonden (c.q. weggejaagd) en wordt Christenen het leven on​mogelijk gemaakt. De Moslim komt dan altijd met het argument: was God dan getrouwd -met Maria nog wel? De Drie-enige God is voor hen het grote struikelblok en zij beweren, dat wij een veelgodendom belijden. 

De arbeid onder hen is mede daarom zo moeizaam, omdat het voor hen onaanvaardbaar is, dat Allah zichzelf zo zou vernederen dat bij aan een kruis zou hangen. Dit alles gaat in tegen hun ideeën over God. Ook zegt hij: Als Hij werkelijk de Zoon van God was, dan kon Hij toch niet sterven? In Europa wonen nu zo’n 25 miljoen Mohammedanen, West-Europa telt er nu 8.700.000 en hun aantal neemt steeds toe, mede aangelokt door de goede sociale voorzie​ningen in het Westen, die bij hen geheel onbekend zijn. De Islam is zelfs doorgedrongen tot het hart van het Katholicisme, tot Rome. De "Eeuwige stad- heeft zelf de Islam een terrein aangeboden voor het bouwen van een moskee, die zo’n 20 miljoen dollar gaat kosten en in pracht kan wedijveren met de St. Pieter. Er wordt ook een zeer sterke wereld-radio-zender gebouwd, die "de stem van de Islam" genoemd zal worden. De invloed van de Islam doet zich over de gehele wereld voelen met inbegrip van de Ver. Staten en Canada. Hun dollar-be​zit is nu reeds zo groot geworden, dat zij er geen raad mee weten. De door hen (met Wes​terse hulp) opgebouwde beleggingsmaatschappijen kopen grote hotels, kantoorpanden, woon​blokken en paleizen op. Een bekend Amerikaans financier schatte het nog niet belegde reserve-kapitaal op 80 miljard dollar. Dit alles moedigt de Moslims aan om uit te gaan van de stelling, dat zij het gelijk aan hun kant hebben, waarbij de Westerse slapheid en toegeeflijk​heid dit idee in de hand werkt. Niettemin geeft de Heilige Geest ons liefde in onze harten voor deze mensen. Toch sluit dit niet uit, dat we moeten weten met wie we te maken hebben en wat hun drijfveer is. 

In Nederland is het de Ahmadiyya-beweging, die zich bezig houdt met zending in Europa. In 1947 begon de missie in Nederland. In 1978 zijn alweer zo’n 20 Nederlanders toegetre​den. De beweging wordt door de officiële Islam als een ketterse sekte beschouwd. Volgens de Ahmadiyya’s begint hun eeuw van overwinning in 1989. Dan zal de Islam zegevieren over alle godsdiensten en zich over de gehele wereld verbreiden. En dan, in 1989, begint de laatste en beslissende eeuw. Zij geloven, dat de beloofde Messias reeds gekomen is in de persoon van Hazrat Ghulam Ahmad, terwijl de overige Islamieten nog uitzien naar de door Mohammed beloofde Messias. Het grootste deel van de Moslims is diep overtuigd van de realiteit van God en van religieus geloof. Soms zijn zij bereid tot een religieus gesprek met de Christenen. Soms ook zijn zij vol wantrouwen en moeilijk te benaderen - maar als ze een​maal respectvolle belangstelling tonen zullen ze vaak willen luisteren naar onze blijde bood​schap. 

De Blijde Boodschap. 

We gaan ervan uit, dat de Bijbel ons volkomen autoriteit voor geloof en leven verschaft. Sommige van de doctrines van de Moslims zijn niet vermeld. Daar is genoeg lectuur over. We zullen ons nu bepalen tot wat nodig is voor toenadering, begrip en een mogelijk gesprek tot getuigenis. Dit boekje geeft niet de enige weg. Er zijn er vele mogelijk. Zeker is wel: 

a. Dat Christenen moeten leren begrijpen, wat Moslims geloven en belijden.

b. Dat Christenen het grootst mogelijke respect moeten tonen voor de Moslim als mens en zoeker naar God.

c. Dat elk mens, ongeacht hoe vroom en goed hij moge zijn, het Evangelie van Jezus Chris​tus nodig heeft.

Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here, en onszelf als uw dienaren om Jezus’ wil" #2Co 4:5 Een bekend spreekwoord zegt: Wat liefde niet kan bereiken, is de moei​te niet waard - en het huis van hem die we liefhebben is nooit ver weg. 

Dit betekent, dat we geen gevoel van superioriteit moeten hebben als we met mensen spreken over het evangelie. Een ander, verkeerd voorbeeld van "onszelf" prediken is altijd maar te "spreken" en nooit te "luisteren". 

Enkele wenken:

Wij hebben dit alles verteld, om u eraan te herinneren, dat de Moslim - over het algemeen gezien - geen arme, achterlijke kleurling is, waar je lief voor moet zijn. Bij kontakt: haast u nooit - doe langzaam aan en win zijn vertrouwen. 

1. Neem elke gelegenheid te baat om vriendelijk en behulpzaam te zijn voor een Moslim.

2. Help hem met de zaken, papieren, formulieren, enz. die vreemd voor hem zijn. Heb geduld.

3. Begin te tonen een Christen te zijn. Kunt u hem liefhebben, ook al is hij soms heel hard en heeft hij een heel andere gedachtegang en levensstijl?

4. Weet in uw hart, dat God hen liefheeft en veel voor ze voelt en verlangt, dat ze behouden worden... Hij legt zo’n liefde voor de mensen in ons hart, dat wij ons als het ware een deel van hen voelen. Dat is het werk van de Heilige Geest.

5. Druk uw geloof en opvattingen niet als een karretje voor u uit, waarvoor iedereen moet wijken. Zij zijn geen ongelovigen (heidenen), doch hebben een gecultiveerde, eeuwenlang bestaande godsdienst. Er is veel liefde en wijsheid voor nodig.

6. Bedenk dat, hoewel hij een Moslim is en u een Christen bent, u toch beiden gelovig bent. Als u tot hem zegt: Als een gelovige in God moet u weten dat de mens 3 vijanden heeft, de wereld, de duivel en wat is de derde? Zal hij vrijwel zeker zeggen: "het vlees" of "mijn hart".

7. Zij kunnen misschien wel luisteren maar zij willen ook wel zien - dat u een Christen bent.

8. Win hun vertrouwen door woord en daad.

9. Loop niet over de mat, waarop zij bidden.

10. Vermijd tegenstellingen, uitdagingen en felle discussies.

11. Vermijd onderwerpen, waarvan u redelijkerwijs kunt vermoeden, dat ze strijdpunten op​leveren. Het is zinloos, de persoon van Mohammed of de waarde van de Koran ter discus​sie te stellen. Onze taak is het Goede Nieuws te brengen - in vrede en harmonie - (en toch zon​der compromissen) en niet hun manier van bidden, het gedrag van hun profeet òf de lage mo​raal van vele Moslims te bekritiseren.

12. Vermijd plaatsen, waar u tegenstelling zou kunnen oproepen. Een huis of een koffiebar is een neutraler terrein dan een Moskee. Bedenk, dat een Moslim sterk staat als hij bij een dis​cussie in het offensief is. Hij vuurt een aantal vragen op u af en dringt u in de verdediging. Als u de rollen weet om te draaien, is hij zwak. U zult veel liefde en takt nodig hebben.

13. Wees goed gekleed, vooral de vrouwen moeten alle lichaamsdelen bedekt hebben.

14. Als het vermeden kan worden, is het beter met een Moslim niet zijn of uw persoonlijk ge​loof te bespreken in het bijzijn van anderen. Hij zal anders direct denken, dat hij zijn geloof moet verdedigen.

15. Het is ook verstandig de opdracht van de Meester te volgen en twee aan twee uit te gaan.

16. Als de Moslim op een mat zit, schroom dan niet hetzelfde te doen.

17. Bij de Moslims zit de spreker. Houd het kort.

18. Spreek over één onderwerp tegelijk.

19. Wees niet bang, de gehele waarheid te spreken. Rustig, duidelijk en rechtuit. De Moslim waardeert dat. Als u het antwoord niet weet, zeg dat dan.

20. Begin met voorbereiding in gebed.

21. Vertrouw op de leiding van de Heilige Geest.

22. Vermijd tegenstellingen die niet sterk staan in de Schriften, zoals de Drie-eenheid of vergelijkingen ermee. Ze overtuigen de Moslim niet.

23. Bedenk, dat iemand die denkt geen zondaar te zijn, ook geen redder nodig heeft.

24. Bedenk hoe belangrijk de Bijbel is. Geef hem niet gratis weg. Het is beter, hem een Nieuw Testament te verkopen, dan te geven.

25. Behandel uw Bijbel met dezelfde eerbied als hij zijn Koran. Zij houden de Koran nooit lager dan het middel.

Tenslotte: Het is van groot belang te bedenken, dat de Heilige Geest, de Trooster, u per​soonlijk wil leiden in uw gesprek en al uw antwoorden. Vertrouw op Hem en gebruik uw woorden als het Zwaard van de Geest. En bedenk bovenal: één spijker tegelijk inslaan. Breng hem steeds terug op het ene onderwerp, gebruikmakend van de juiste Bijbelgedeel​ten. Wees een boodschapper des Vredes - de vrede van God, die alle verstand te boven gaat. Wij willen eindigen, met de tekst waarmee wij begonnen: 

"De begeerten van mijn hart en mijn gebed om hun behoud gaan tot God uit". #Ro 10:1 
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